
 

Brief van vrede en verbinding 

 

Duisternis kan geen duisternis verdrijven, 
enkel het licht is daartoe in staat. 

Haat kan geen haat verdrijven, 
enkel de liefde is daartoe in staat. 

Martin Luther King 
 

Wij zijn geschrokken van de afschuwelijke haatbrieven gericht aan moskeeën in Nederland, 
waaronder ook moskeeën van onze broeders en zusters in Arnhem. Deze brieven zijn een 
openlijke uiting van haat en discriminatie. Zij staan niet op zichzelf, maar passen in een bredere 
reeks van openlijke en subtiele uitingen tegen moslims. Dat wijzen wij ondubbelzinnig af.  Wij 
verwerpen evenzeer iedere vorm van bedreigingen en vernedering van joden, christenen of wie 
dan ook omwille van geloof of afkomst. 

Het Interreligieus Netwerk Arnhem voelt zich direct geraakt wanneer één gemeenschap wordt 
aangevallen. Wie één van ons treft, treft ons allen. Daarom spreken wij ons samen uit – moslims, 
joden, christenen, en anderen – voor een stad waar iedereen zich veilig weet. 

In een tijd van oplopende spanningen en polarisatie lijken mensen elkaar niet meer te zien als 
medemensen, verbinders en bouwers aan het goede maar als buitenstaanders, tegenstanders 
of zelfs als vijanden. Wij spreken ons uit tegen het zaaien van haat en roepen in deze brief op tot 
het uitdragen van liefde, die zichtbaar wordt door in vrede en in verbinding met elkaar samen te 
leven. 

Als deelnemers van het Interreligieus Netwerk Arnhem doen wij dit door elkaar te ontmoeten, in 
gesprek te blijven met elkaar en interreligieuze ontmoetingen in de stad te faciliteren. 

Een van de mooie voorbeelden hierin is het bezoek van jongeren aan moskee, synagoge en kerk. 
Op deze manieren blijven wij werken aan meer begrip voor elkaar en zetten wij ons in voor een 
samenleving waarin respect en liefde voor medemensen leidend zijn.  

Willen wij verdraagzaamheid en verbinding dichterbij brengen, dan is onze opdracht om juist in 
gesprek te zijn en te luisteren naar elkaars zorgen en vragen. Hiertoe roepen wij eenieder op. Zo 
hopen wij op een wereld waarin recht, liefde en vrede de boventoon voeren. 
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